


Fietsroute voor Cynthia’s 50e verjaardag, dagtocht circa 53km 
 
Start de route bij knooppunt 59. Dit is in Anholt bij het Olde Postuus, waar je natuurlijk voor de start 
alvast kan koffiedrinken met iets lekkers erbij.  
58 – 32 – 43  
Je fietst dan langs de zuid-oost rand van het Dwingelderveld en slaat op enig moment rechtsaf naar 
een fietspad over een stuk heide, bos en watergebied. Dit wordt het mooiste fietspad van Drenthe 
genoemd. Niet persé vanwege de staat van onderhoud. Je kunt hier veel vogels spotten en ongeveer 
halverwege is er een uitkijkpost voor vogels.  
83 – 98 – 82  
Tegen het einde van het fietspad sla je linksaf richting de telescoop. Je fietst door een open en 
boslandschap met mooie vennen aan je linkerhand. Ook dit pad is niet persé mooi als in de staat van 
onderhoud, maar wel schitterend door de natuur waar je rijdt. Je komt langs de schaapskooi ‘Achter 
’t Zaand’. Van januari t/m april kan je hier ook lammetjes treffen. In juni is er natuurlijk het 
schaapscheren. Als je bijna bij de telescoop bent, sla je rechtsaf in noordelijke richting. Hier kun je je 
best doen om adders te spotten. Vooral in het voorjaar komen ze op zonnige dagen massaal naar 
buiten om op te warmen na hun winterslaap. Rond de telescoop op het zand kan je ze dan vinden. 
Mocht je er één vinden omdat je er bovenop staat en ‘ie in je voet bijt, dan moet je wel een 
ambulance bellen. Je gaat er normaliter niet aan dood, maar je moet wel een dag naar het ziekenhuis 
voor observatie en het doet flink pijn.  
Aan de noordrand van het Dwingelderveld kom je bij het buurtschap Lhee. Hier zijn in de zomer altijd 
oude ambachtenmarkten. Het is een fraai Drents gehuchtje. We slaan hier linksaf en komen dan 
langs een camping en iets verderop restaurant de Bospub. Absoluut een bezoek waard als je zin hebt 
in iets lekkers. We zijn dan circa 15km aan het fietsen. Na het bezoek aan de Bospub vervolgen we 
onze weg in de richting van Dwingeloo een super leuk dorp met heerlijke Brink. Ook daar zou je op 
een terrasje kunnen neerstrijken, we kunnen Fanelli (Italiaans ijs en koffie), café Brinkzicht en de 
pannenkoekenboerderij aanbevelen. Let op de grappige uientoren op de kerk.  
93 – 76 – 51  
Slingerend door de weilanden fiets je door het pittoreske Dieverbrug richting Diever. Hier steek je de 
Drentsche Hoofdvaart over en rijd je Diever binnen. Dit is wederom een schattig Drents plaatsje, 
grenzend aan het Drentsch Friese Wold. Dit is een uitgestrekt natuurgebied, waar het heerlijk 
wandelen en fietsen is. Heb je zin in een extraatje, dan kan je hier even dat gebied in natuurlijk. Bij de 
kerk vind je restaurant Brinkzicht, hier kan je een lekker hapje nuttigen met uitzicht op de mooie 
kerk, die ook een bezoek waard is, indien geopend. Diever is bekend om zijn Shakespeare spelen in 
het openluchttheater in augustus en september, absoluut een bezoek waard.  
80 – 75 – 77 – 03 – 74 – 51 - 50 
Vanuit Diever rijden we in westelijke richting naar het Holtingerveld, dat we in zuidelijke richting 
doorkruisen. Hier kan je zomaar een paar oerrunderen op je pad  treffen. Geniet van de heide, het 
bos en de weilanden. In Uffelte zou je nog wat kunnen eten als je zin hebt, in de hoofdstraat bevind 
zich Herberg de Roskam voor een korte rustpauze.  
65 – 55 – 56 
Vanuit Uffelte rijden we weer terug oostelijk en tussen de weilanden door komen we bij het dorpje 
Ansen. Hier is Berdine altijd stembureauvrijwilliger (dat is verder totaal onbelangrijk :D). We fietsen 
door en komen nu op de westzijde van het Dwingelderveld. We treffen in het bos een super fijne 
uitspanning Theehuys Anserdennen. Hier kun je heerlijk buiten en binnen zitten en de eigenaresse 
verkoopt allerlei taarten die ze zelf maakt uit biologische ingrediënten. In dit bos bevinden zich veel 
uilen. Daarvoor is het wel nodig dat je omhoog kijkt. Er zijn uilen die overdag jagen. Je kunt ze 



herkennen aan hun ogen: gele ogen jagen overdag (bijvoorbeeld de steenuil), zwarte ogen jagen ’s 
nachts (bijvoorbeeld kerkuil en bosuil) en oranje ogen jagen in de schemering (bijvoorbeeld oehoe en 
ransuil). Aan de rand van het Dwingelderveld kun je op het veld ook reeën spotten, ze zitten hier best 
in groten getale, maar zijn uiteraard schuw. Je beste kans is in de schemering. In augustus en 
september zijn de bokken bronstig en zitten achter de reeën aan, die in dit soort situaties nog wel 
eens onverwacht over de wegen willen springen.  
57 – 54 – 59  
We gaan nu terug richting Ruinen. Je komt hier langs de molen. Deze is alleen op zaterdagochtend 
geopend en draait op een flink aantal vrijwillige molenaars. De wieken worden nog steeds in een 
stand gezet die iets symboliseert, bijvoorbeeld als er een bruiloft is. Bij nummer 54 kan je terugkeren 
naar het startpunt, nummer 59 of nog even het dorp in om op de Brink een lekker drankje te 
nuttigen bij Luning, De Burgermeester of ’t Wapen van Ruinen.  
 
Ons huis bevindt zich tussen nummer 54 en 59 (Achter de Broeken 16) en daar zijn jullie natuurlijk 
alle vier altijd van harte welkom!! We kunnen deze route ook met zijn allen fietsen, Wout en ik 
draaien er onze hand niet voor om. We fietsen wel op gewone fietsen (geen ebike’s)  
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