
Utrecht, 20-3-2021 
 
Lieve Cynthia, 
 
Voor je 50e verjaardag heb ik me geworpen op de verdere vormgeving van een fietstocht van ongeveer 
50 km die ik met grote regelmaat fiets zolang ik in Utrecht woon. In de loop der tijd heb ik details 
toegevoegd, zoekend naar meer variantie in de zin van water en land, geluid en stilte, links en rechts, 
traagheid en wat meer snelheid… Hierbij mijn route. 
 
Ik wil je vanuit veel dieps in mij groots feliciteren. Op een basis van erg mooie herinneringen, 
geborgenheid en richting-geving. Je bent bijzonder en belangrijk voor mij. Ik ben blij met dat wat je me 
gaf om me te helpen te zijn wie ik ben. 
 
Maak er een mooie dag van en een bijzonder 50e levensjaar. Met veel licht, zuurstof, herkenning en 
(nieuwe) richting. Grote kus! 

 

 



 
Graag neem ik je mee op een fietstocht die begint met een route langs “De Vecht”. Ik stel me voor dat je 
start bij de Weerdsluis, bij Ekko. Dicht bij de Oudenoord, met daar vlak achter de 
Amsterdamsestraatweg waar je via de “Bethlehemweg” kunt komen. Ik heb er erg veel zeer kostbare 
herinneringen liggen. Ben je er ooit nog langsgereden? Er is nu een mooi parkje voor je voormalige 
studentenwoning. 
 
Startend vanaf de Weerdsluis, ga je op weg (1); je volgt “De Vecht”. Even een slingertje bij “De Rooden 
Brug”, en verder langs de woonboten. Meteen na het viaduct van de “Franciscusdreef” (2) ga je rechtsaf 
en laat je “de Vecht” even los. In de bocht meteen daarna weer naar links, langs de sportvelden en de 
ijsbaan. Ik wil je even een stukje parallel aan “De Vecht” laten rijden; achter “Slot Zuylen” langs. 
 
Aan het einde van dit paadje de 2 molens van Zuylen (3) die elk een eigen taak hebben in het bemalen 
van de twee polders bij Maarsseveen. 
Sla linksaf, tussen de molens door, om daarna weer bij “De Vecht” uit te komen. Sla rechtsaf en blijf 
dicht bij haar in de buurt. Via Maarsseveen richting Maarssen-Dorp. 
 
Bij de “Evert Stok-brug” in Maarssen (4) moet je rechtsaf (“Kaatsbaan”) om even door het centrumpje te 
rijden. Aan het einde weer links (“Diependaalsedijk”), langs het Gemeentehuis en aan het einde weer 
links. “De Vecht” is weer links naast je. 
Volg het water tot aan Breukelen. Bij Breukelen ga je bij de brug (“Vechtbrug”) (5) rechtsaf. 
Tot zover “De Vecht”; tijd voor de polder…. 
 
Na ca. 500 meter gereden te hebben op de “Laan van Gunterstein”, meteen nadat je het kanaaltje 
overgestoken hebt, rechtsaf de “Scheendijk” op (6). Je rijdt parallel aan het “Waterleidingkanaal” 
richting het “Fort bij Tienhoven”. 
Ga aan het einde linksaf om het fort heen. Meteen daarna de brug en de weg over. Ga linksaf. 
Volg de weg langs de “Loosdrechtse Plassen”. 
 
Aan het einde, bij “Tienhoven”, volg je de bocht naar rechts. Kort daarna, na het cafeetje, linksaf het 
bruggetje over en de “Dwarsdijk” op (7). Aan het einde zie je de Tienhovense molen (8). Passeer deze en 
volg de weg naar links. 
Aan het einde ga je rechtsaf en volg je na een slagboom een schitterend pad dwars door de polder. Links 
in de verte kun je de verkeerstoren zien van het vliegveldje van Hilversum. Halverwege zie je links de 
“Eendenkooi Breukelenveen” (9). Aan het einde van het pad weer langs een slagboom en enige tijd 
daarna aan je linkerhand paarden (ivm manege). Volg de weg, ga niet naar links (10). Kort na de manege 
en een flauwe bocht, en na soort van kruispuntje, zie aan je rechterhand het “Tienhovensch Kanaal”. 
Volg het kanaal. 
 
Steek het kanaal over zodra dat kan (al na ca. 250 m na de manege), en volg het kanaal verder (nu dus 
aan je linkerhand). Na ongeveer 150 meter kun je rechtsaf; daar begint een fietspad bestaande uit 
betonplaten, dwars door de weilanden heen (11). 
 
Volg het pad, en zie de rand van Utrecht (“De Dom” in de steigers) voor je. Aan het einde maak je een 
paar bochten om daarna op een asfaltweg uit te komen die je langs een aantal (bio) boerderijen zal 
leiden. Aan het einde passeer je aan je linkerhand een mini-camping (12). Op de T-Splitsing waar je 
daarna op uitkomt ga je links. 
 



Volg de weg en let op (!) om na ongeveer 500 meter rechtsaf te slaan: Het “Groenedijksepad” (13). (Als 
je op een grote rotonde uitgekomen bent, ben je te ver gereden). Het “Groenedijksepad” leidt je weer 
dwars door de weilanden richting Utrecht, parallel aan de autoweg Maartensdijk-Groenekan. 
 
Helemaal aan het einde van het pad ga je scherp rechtsaf (14), je passeert korenmolen “Geesina” aan je 
rechterhand. Kort daarna kun je linksaf, langs een slagboom. Je rijdt nu recreatiegebied “Ruigenhoek” in 
(daar is vast binnenkort het Soenda-Festival weer…..). Volg het pad (15). 
 
Als je het recreatiegebied verlaat kom je uit op een parkeerplaats, vlak achter het (voormalige) 
tuincentrum Overvecht en vlak bij “Zwembad Blauwkapel”. Volg het fietspad en houd rechts aan 
(Gageldijk) om langs de autoweg richting de rotonde Overvecht (Robert Kochplein) te rijden. Steek bij de 
(2e) stoplichten over om zo richting “Tuindorp” te rijden (16). 
 
Volg de weg (17) tot aan de rotonde met de “Kardinaal de Jongweg” en steek over richting Utrecht 
Centrum. In de bocht aan je rechterhand het “Griftpark” (waar nu jonge lammetjes zijn….). 
 
(Op het routeplaatje wordt “een ommetje” door het Griftpark aangegeven, maar dit mag helemaal niet omdat het 
een wandelgebied is… Stoute Bart…!). 

 
Volg dus gewoon de weg om het Griftpark heen om uit te komen bij de “Wittevrouwensingel”. 
Hier ben je vrij om te kiezen: Utrecht Centrum in om weer even “thuis” te komen, of je gaat linksaf en 
volgt de Singel richting “Lucasbolwerk” en “Park Lepelenburg” en uiteindelijk het “Ledige Erf”. 
 
Om deze tocht echter “rond” te maken (hoe fijn is het immers om weer uit te komen op het punt waar 
we startten….), dirigeert deze routebeschrijving je rechtsaf bij de Wittenvrouwensingel. 
 
Volg de Singel aan je linkerhand en rijdt over de klinkers (nu nog wel; onzalige idee is in de 
Gemeenteraad geboren de klinkers te vervangen door [rood] asfalt…… Snik….) richting “Weerdsingel” en 
“Bemuurde Weerd”. Daar waar de Singel weer uitkomt bij het punt waar de “Oudegracht” overgaat in 
“De Vecht”. Daar waar je gestart bent…. 
 
Of was het nou toch “we”….? 
Ik hoop het lieve Cies. Dat ik ergens me je meefietste. Door kleuren, geuren en geluiden. Van 
herinnering naar herinnering. Van toen naar nu. Met Utrecht als vertrek- en aankomst. 
 
Heel mooi 50e levensjaar lieve Cynthia! 
 
 

 
Bart 


